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Musiceren in het hospice
Stichting Present koppelt vrijwil-
ligers aan mensen die hulp nodig
hebben. Er zijn praktische en socia-
le projecten waarvoor mensen zich

kunnen opgeven. ledere vrijwilli-
ger doet wat bij hem of haar past,
en bepaalt zelf hoeveel tijd hij of zij
daarvoor beschikbaar heeft. Prak-
tische projecten zijn bijvoorbeeld
tuinen opknappen,
behangen bij mensen die dat zelf
echt niet voor elkaar krijgen.

Wie meer voelt voor een sociaal
project en graag zingt of een (niet
al te luid) muziekinstrument be-
speelt, bieden we de mogelijkheid
om af en toe een uurtje te musice-
ren in het hospice in Middelburg
of Vlissingen.

In het Sint Jans Hospice de Casem-

schilderen,

broot in Middelburg (Nassaulaan
8) gebeurt dat elke woensdag-
avond van 19-20 uur.

In Vlissingen (hospice in Ter Ree-
de) hopen we binnenkort van
start te gaan op donderdagavond
van 18.45-19.45 uur.

Alleen, of met maximaal 3 men-
sen ga je naar het hospice. Allerlei
muziekstijlen komen voorbij en
ook geestelijke liederen kunnen
gespeeld worden, maar graag in
afwisseling met andere muziek.
InVlissingen hebben we nog geen
vrijwilligers; dit project moet nog
opgestart worden. In Ter Reede
staat geen piano, in het hospice in
Middelburg wel. We horen steeds
dat het enorm gewaardeerd wordt
door de mensen die in het hospice
verblijven. Wil je meer informatie
of wil je je aanmelden? Neem con-
tact op met Irma Waleson: irma.
waleson@presentwalcheren.nl

Met vriendelijke groet,

Namens Taakgroep Diaconaat en
Kerkenraad van de Koorkerk,

Ria Lievense-Lankhaar

Eer van je werk...
Nog even verder over die wereldberoemde boekhandel/
bibliotheek Lello (zie het vorige nummer): In het meters-
grote daklicht van het gebouw is de spreuk “Decus in la-
bore” verwerkt en zo terechtgekomen op hun pakpapier.
Blijkbaar vonden ze voldoende reden om deze spreuk te
bezigen in de ambiance van het (geschreven) Woord...
Letterlijk betekent het: “Eer in werk”. Het plaatje toont
een smid bij z’n aambeeld - handwerk dus. Maar natuur-
lijk heb je ook eer van je werk als je kopwerk doet. Bij
Pakpapier boekhandel Lello, Porto, Portugal tegenwind, letterlijk, maar ook figuurlijk: we zien graag
voortrekkers die hun kop boven het maaiveld durven uit te steken. (Uitstekend werk, zeg-
genwedan...) Wim Wattel

Boekenmarkt Koorkerk

De boekenmarkt in de Koorkerk is inmiddels een begrip. Een boekenmarkt waar je uitste-
kend terecht kunt voor 2e- hands boeken. Een snuffelmarkt waar je boeken van hoge kwali-
teit vindt. Kwaliteit niet alleen
voor wat betreft de inhoud
maar ook met betrekking tot
het verzorgde uiterlijk van de
aangeboden exemplaren.

Op dit moment draait de boe-
kenmarkt (helemaal van deze
tijd) als volledige self-service
shop. Kopers kunnen het
aankoopbedrag doneren in
de omgebouwde collectebus
die bij de boeken staat (dat
is dan weer wat minder van
deze tijd). Een aantal keren per
week wordt deze bus geleegd.
Deze manier van afrekenen is
natuurlijk niet zo 2021. Daar-
voor moet je kunnen pinnen
en contactloos betalen. Dat is
tijdens de herfstvakantieperi-
ode (16 tot en met 30 oktober)
weer mogelijk. We hebben dan niet alleen de wijze van afrekenen up-to-date maar bieden
ook weer de mogelijkheid voor persoonlijk contact tussen de vrijwilligers onderling en tus-
sen de vrijwilligers en bezoekers van de open kerken.

Hopelijk wordt dan dit aanlokkelijk toekomstperspectief ook weer gelardeerd door schit-
terend pianospel van Walter van Willegen, de zoon van Aly.

Door al het succes van de markt is er weer ruimte op de boekenplanken. Dus heeft u boe-
ken waarvan u denkt dat zij voldoen aan het kwaliteitsniveau dat wij zoeken en u wilt ze
wegdoen, dan kunt u ze weer bij ons inleveren. Op donderdag 30 september en donderdag
7 oktober nemen wij uw boeken graag in ontvangst. We zijn er beide donderdagen van
12.00u tot 14.00u.

Dus wilt u uw boeken (waar u misschien toch moeilijk afstand van kunt doen) kwijt, weet
dan dat ze via ons een mooi nieuw tweede leven kunnen beginnen. Zegt het voort!

Het boekenmarktteam (boekenmarkt@koorkerk.nl)
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Jaarboekje Koorkerkgemeenschap

Onlangs is het jaarboekje 2021-2022 van onze
Koorkerkgemeenschap verschenen. Als het goed is,
heeft u een exemplaar in de brievenbus gekregen.

Mocht dat niet het geval zijn of mocht u nog een extra
exemplaar nodig hebben, dan kunt u die krijgen bij
Ria Lievense-Lankhaar, tel. 06-44 67 07 08 of
rialankhaar34@gmail.com.

Jaarboekje
023 -2034

Bij de diensten

Zondag 10 oktober 2021, ds. Marga Haas

Deze zondag lezen we Marcus 10:17-31. In de overweging staan we stil bij de woorden:
‘Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor
een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.Wat is die rijkdom, die een mens
verhindert het koninkrijk te betreden?

Voorganger is ds. Marga Haas, zie www.margahaas.nl .

Thema: Als een mot in een kaarsvlam

Op 17 oktober vieren we de liefde, of liever:
de LIEFDE met allemaal hoofdletters. We worden
dan ook dronken van liefde, de liefde uit Hoog-
lied 5. En de liefde als een vuur dat alles verteert,
uit Hooglied 8. We lezen ook uit de eerste brief =
van Johannes (4:12 e.v.), dat God liefde is — maar
is liefde ook God? We lezen een fragment over de
liefde uit Nader tot U van Gerard Reve. Dat laat
een copernicaanse wending zien in ons denken over God en liefde. En wat doet liefde dan
met een mens? Hoeveel kracht, vreugde, leven, licht heeft de liefde in zich? Ook Rumi, Etty
Hillesum en Eugen Drewermann komen nog langs. En wat hebben die baardagaam en die
witte kater ermee te maken?

Ds. Wim Jansen
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31 oktober: Lang leve de doden
Deze laatste zondag in oktober, zo aans-
churkend tegen Allerheiligen en Allerzie-
len, gedenken we hen die ons het afgelo-
pen jaar ontvallen zijn. We denken na over
eeuwigheid en tijd, dood en leven, over
hoe de doden om ons heen leven. In al-
les is God. In alles blijft de Liefde. We lezen
fragmenten uit Psalm 139, over de alomte-
genwoordigheid van God/Liefde. Ook over
de grens van de dood?

We lezen een tekst van de Indiase soefi
Hazrat Inayat Kahn, over de reis van de
ziel voorbij de dood. Een oproep dat we niet hoeven te verkrampen om onze gestorven
geliefden vast te houden, maar hen te laten gaan. Laat hen los en ze zullen bij je zijn. Het
dodenrijk lijkt springlevend...

Natuurlijk lezen we de namen van de overledenen en steken een kaars aan. Een kostbaar
liefdesritueel. Ds. Wim Jansen

Kerkdiensten

3 oktober 2021
Ds. Alleke Wieringa

10 oktober 2021
Ds. Marga Haas

17 oktober 2021
Ds. Wim Jansen

24 oktober 2021
Ds. Monique van Zoest

31 oktober 2021
Gedachtenisdienst
Ds. Wim Jansen

7 november 2021
Dr. Tjaard Barnard

14 november 2021
Rev. Dirk van Leeuwen

21 november 2021
Ds. Dinie Eerland

28 november 2021
Ds. Menso Rappoldt



Collecte Zeeuws Verlies 31 oktober Gedachtenisdienst Koorkerk

Sinds 2003 helpt Zeeuws Verlies iedereen
in Zeeland met informatie, advies en steun
wanneer mensen rouwen.
Het grootste deel van ons werk gaat naar
mensen die we steunen in de thuissituatie
bij een groot verlies. Dat is meestal een
overlijden van een naaste, maar het gaat
ook over verlies van gezondheid, een echt-
Nu op zondagochtend scheiding, een baan en vaak combinaties
7 november, het uit- van deze.
stapje naar remon- Op onze website www.zeeuwsverlies.nl
strantse buurgemeente kunt u actuele informatie vinden, ook over
Sommelsdijk de activiteiten en projecten. Op onze Face-
bookpagina staat iedere dag nieuwe infor-
Het jaarlijkse uitstapje van matie.
de RGMZ vindt nu plaats op
zondag 7 november. ledere
Koorkerker is welkom. Na de
ontdekking dat de herden-
king van onze overledenen
in de Koorkerk op 31 oktober
plaatsvindt, kan de gemeen-
te Sommelsdijk ons gelukkig
een week later ontvangen.
De Sommelsdijkers  zijn
onze dichtstbijzijnde re-
monstrantse  buren, op
Goeree-Overflakkee. Het is
een piepkleine gemeente.

Nieuwe projecten zijn Lief Kindje, steun aan
ouders en hun omgeving na het vroegtij-
dig verlies van hun baby; Liefde in een doos, steun aan jonge gezinnen wanneer één van
de jonge ouders een ongeneeslijke en niet meer te behandelen ziekte heeft. We helpen
dan met het maken van zo veel mogelijk herinneringen voor de kinderen. We organi-
seren lotgenotengroepen, wandelingen met lotgenoten, geven lezingen en workshops
aan professionals in de (geestlelijke) gezondheidszorg en het onderwijs/kinderopvang,
kraam- en thuiszorg.

Nieuw is de mogelijkheid om gratis een digitaal kaartje te sturen aan nabestaanden op
een belangrijke dag. Verder is er jaarlijks het Kerstboomproject in Middelburg Mortiere,
waar een kaartje kan worden opgehangen en om even te praten over degene die wordt
gemist rond de feestdagen.

In een woonhuis is een kerk-
zaal ingericht. De voorzitter
woont boven de kerkzaal
en de gemeente bestaat uit
enkele tientallen leden en
vrienden. De ene week is er
een dienst, de andere week
een gesprekskring op zon-
dagochtend.

Op zondagochtend 7 no-
vember bezoeken wij deze
betrokken mensen. Geza-
menlijke kerkdienst, wande-
ling door het mooie stadje,
lunch met de Sommelsdij-
kers. Nadere details volgen.
Heeft u in principe belang-
stelling voor zondagochtend
7 november? Laat u het ons
dan alvast weten via Esther
Meulblok rgmzsecretariaat@
gmail.com / 0615 650995 of
bij Joep de Valk j.devalk@tel-
fort.nl /0653 391524

Joep de Valk

Gerda van Leeuwen, voorzitter Zeeuws Verlies

Alle werkzaamheden worden
door vrijwillige medewerkers
gedaan. Zij zijn vaak ook, naast
professional, ervaringsdeskun-
dige.

Voor ons werk ontvangen we
geen subsidies zodat we blij
zijn met donaties en een gift bij-
voorbeeld via de collecte op 31
oktober tijdens de Gedachtenis-
dienst. Alvast heel hartelijk dank
hiervoor.



Taakgroep Diaconaat

Gehouden collecten

Op 29 augustus is gecollecteerd voor het door een aardbeving en zware storm weer ge-
troffen Haiti, één van de armste landen ter wereld. De opbrengst bedroeg, inclusief de Givt
bijdragen, € 275,00.

Op 5 september werd voor een project van de Ghanese kerk om jongeren in het arme noor-
den een vak te leren en volwassenen te leren lezen en schrijven € 160,06 opgebracht.

En voor de opbouw van de kerk in Syrié kwam op 12 september € 97,20 binnen.

De laatste 2 collectes betreffen alleen de opbrengst uit de collectezakken.

Dank voor uw bijdragen.

Collecten in oktober

Aan de Israélzondag van de PKN, nu op 3 oktober, wordt in de Koorkerk doorgaans geen
aandacht besteed. Deze keer willen we daar een uitzondering op maken door wel voor
het diaconale project van dit jaar te collecteren: het vluchtelingenproject van de organi-
satie Assaf.

In Israél verblijven 30.000 asielzoekers, vooral uit Afrika. Na een barre tocht door de Sinai-
woestijn komen ze aan, maar leven vervolgens onder slechte omstandigheden met weinig
kans op een veilige toekomst. Assaf geeft deze vluchtelingen medische hulp, praktische
begeleiding en psychosociale hulp. De PKN en het Centraal Joods Overleg steunen deze
organisatie.

Digitale bijdrage: PKN, NL 10 ABNA 0444 444 777 o.v.v. Collecte Kerk en Israél.

De dramatische ontwikkeling in Afghanistan vraagt al weken onze aandacht. De positie van
vrouwen en kinderen onder het Taliban-bewind lijkt zorgwekkend. Unicef, de wereldkinde-
renorganisatie maakt zich grote zorgen dat kinderen verstoken blijven van schoon drink-
water, voldoende voedsel, medische zorg en onderwijs en het risico lopen gerekruteerd te
worden door gewapende groepen.

Dit jaar zijn al meer dan 500 kinderen omgekomen door geweld. Veel hulporganisaties ver-
laten het land. Unicef, al 65 jaar actief in Afghanistan, kiest er bewust voor te blijven om
vrouwen en kinderen in hun zeer moeilijke omstandigheden te blijven ondersteunen. Voor
€ 27 kan ze een gezin al een hygiénepakket aanbieden. Op 10 oktober is onze collecte be-
stemd voor de blijvende praktische inzet van Unicef voor kinderen en hun moeders.
Digitale bijdrage: Unicef Nederland NL 86 INGB 0000000121 o.v.v. Kinderen Afghanistan.

Op 16 oktober is het de door de VN uitgeroepen Wereldvoedseldag. In de dienst van 17 ok-
tober collecteren we daarom voor het ondersteunen van boeren in Kameroen.

In het noorden van Kameroen kan maar 4 maanden per jaar tijdens het regenseizoen ge-
zaaid en geoogst worden. Door klimaatveranderingen zijn de regens onvoorspelbaar ge-
worden. De kerk in

Kameroen leert boeren landbouwmethoden die meer oogst opleveren zodat ze ook in
droge perioden kunnen overleven. Omdat zowel christenen als moslims hierbij betrokken
worden stimuleert dat tegelijkertijd vreedzaam samenleven.

Digitale bijdrage: Kerk in Actie NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Werelddiaconaat project Ka-
meroen.

Op 24 oktober biedt ons collecterooster weer plaats voor een algemene diaconale collecte.
Digitaal: VVHM Wijkkas Koorkerkgemeenschap Middelburg NL 52 INGB 0000 2185 95 o.v.v.
Alg. Diac. Collecte 24.10.

Op 31 oktober wordt de gedachtenisdienst gehouden. Zoals gebruikelijk wordt er dan voor
Zeeuws Verlies gecollecteerd. Voor meer informatie zie elders in deze Vierpas.

Naast kaarsen ter herdenking van de gemeenteleden die aan onze gemeenschap ontvallen
zijn,

zal de taakgroep ook 3 kaarsen aansteken voor vluchtelingen, die op hun reis naar een be-
tere toekomst omgekomen zijn en de mensen die het slachtoffer geworden zijn van oor-
logsgeweld of natuurrampen.

Voor de collectedoelen wordt zo mogelijk bij de ingang van de kerk een informatiefolder
uitgereikt.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage aan de hiervoor vermelde diaconale doelen.




Verdere activiteiten

* Nogmaals attenderen we op de inzamelingen voor de Voedsel- en Kledingbank die Nieu-
we Kerk en Koorkerk gezamenlijk houden op de zaterdagen 9 en 16 oktober van 12-14 u
in 't Hofje.

De Voedselbank vraagt met name om koffie, thee, ontbijtkoek, macaroni of andere pasta’s,
blikjes vis en smac, jam en hagelslag. Producten als soep, mits van voldoende houdbaar-
heid en goed verpakt, zijn ook welkom. De Kledingbank vraagt goede en schone kleding,
schoenen, tassen en kledingaccessoires. Gaarne aanleveren in aparte tassen.

* De 'najaarsacceptgiroactie’ van de 3 PGM kerken: Ontmoetingskerk, Nieuwe Kerk en
Koorkerk voor diaconale doelen op plaatselijk/regionaal, landelijk, Europees en mondiaal
niveau, wordt weer rechtstreeks aan de bij deze kerken ingeschreven leden toegezonden
(eind oktober/begin november)

Voor het eerst zullen ze ook aan de leden van de Koorkerk, die geen lid van de PKN zijn,
toegezonden worden. Daarmee wordt een mooie stap gezet naar een gelijkwaardige be-
nadering én gevraagde inzet van alle leden, ongeacht hun achtergrond, van onze Koor-
kerkgemeenschap.

* Hoewel de boekenmarkt in de herfstvakantie nog met inzet van vrijwilligers geopend
zal zijn en daarbuiten de “stille verkoop” doorgaat, vragen we nu al uw aandacht voor de
besteding van de opbrengst. Die zal vermoedelijk dezelfde omvang als in 2021 hebben.
Naast de afgesproken bijdrage van € 2000 aan de VVHM t.b.v. de kerk zal er een bedrag
van on en nabij de € 10.000 voor diaconale doelen beschikbaar zijn, waarvoor de taak-
groep Diaconaat de bestemming zal vaststellen. Suggesties daarvoor vanuit onze Koor-
kerkgemeenschap zijn van harte welkom. Wel hebben we reeds uitgesproken dat om ren-
dementsredenen de opbrengst aan 1, hooguit 2 doelen zou moeten worden toebedeeld.
Kleinere doelen worden jaarlijks al uit de giften-lijst van de Centrale Diaconie bediend.
Om de gedachten te bepalen kan aan een project van Kerk in Actie voor vluchtelingen of
ondersteuning van kinderen gedacht worden. Op 11 november neemt de taakgroep een
besluit over de bestemming, waarbij ze uw suggesties graag mee afweegt.

* De Nieuwe Kerk organiseert weer periodiek schrijfbijeenkomsten voor gevangen, waar
Amnesty International voor opkomt. Vanuit de Koorkerk willen we graag de gelegenheid
bieden om daar aan deel te nemen. Op dit moment kunnen we de datum daarvoor nog
niet vermelden. Zodra die bekend is willen we die doorgeven als extra mededeling bij een
Orde van Dienst, zoals onze Nic. van der Noll dat regelmatig doet.

* In de vorige Vierpas hebben we al aandacht gevraagd voor de huis-aan-huis collecte die
Kerk in Actie van 22-27 november houdt voor de ondersteuning van vluchtelingenkinde-
ren in Griekenland. Ruim 80 collectanten hebben zich bij de cotrdinatoren voor Middel-
burg opgegeven. Maar er zijn er 190 nodig om alle adressen in onze gemeente te bereiken.
Wie een paar straten voor haar/zijn rekening wil nemen is zeer welkom en kan zich aanmel-
den bij de codrdinatoren: Ernst van Hartingsveldt ejcharti@gmail.com 06-40288199 of Dick
Hoeksema dfhoeksema@zeelandnet.nl 06-81616608.

* In de volgende Vierpas zullen we aandacht vragen voor één van onze grootste proble-
men, en dus uitdagingen, de aandacht voor het klimaat, en de rol van kerken daarbij. Door
het recente alarmerende IPPC rapport, de 26ste Wereldklimaat-conferentie in november
in Glasgow en de nadrukkelijke aandacht die de landelijke kerkelijke organisaties daarvoor
ook van de plaatselijke kerkgemeenschappen vragen, wil de taakgroep graag nagaan hoe
we deze uitdaging in onze Koorkerk, zo mogelijk samen met Nieuwe Kerk e.a., vorm kun-
nen geven. Ook hierbij zijn suggesties weer van harte welkom.

Namens de Taakgroep Diaconaat,
Jan Janse, janjansezeeland@gmail.com



Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen

De 1e lezing van het seizoen 2021-2022 is op
dinsdag 28 september 2021.

De heer Wim Jansen, theoloog en schrijver/dichter te Veere, emeritus predikant van
o.m. Vrijzinnig Delft en de Koorkerkgemeenschap Middelburg, biedt geen pasklare
antwoorden maar heeft wel diep over onderstaande vragen nagedacht. En het verlan-
gen van binnenuit doorleefd. Zijn ervaringen en bespiegelingen wil hij graag met ons
delen en erover praten.

Hij spreekt vanuit, wat hij zelf noemt, een levende praktijk in God. In zijn boek O he-
mel, zei de krokodil speelt hij met het woord God ‘als verwijzing naar een dimensie van
het bestaan waar geen woorden voor zijn'’ En in zijn nieuwe boek Brandend verlangen
- verschenen zomer 2021 - vertelt hij over het dagelijkse ‘opgaan in God/Liefde'

Elke dag de weg van de drukte naar de stilte, van de markt naar de grot, van de
primaire emotie naar de sereniteit, van de banaliteit naar de werkelijkheid van God/
Liefde. Maar waarom eigenlijk dat woordpaar God/Liefde?

De titel van de lezing is: “Brandend verlangen om op te gaan in God/Liefde".

Wat is dat toch met dat woord God, dat alles naar zich toe trekt en een vreemd verlangen
wekt?

Of ben ik gek als ik naar God verlang?

Is God in deze tijd niet een kansloos thema?

Wat zeg ik eigenlijk als ik God zeg?

Een ervaring?

Maar welke ervaring wil ik er dan mee duiden?

En is het woord God niet te belast?

Moeten we kiezen voor een ander woord of op z'n minst anders spreken over God?

Wat blijft er dan van God over?

En van het verlangen naar God?

Moet je diepgelovig zijn om dat te doen?

Dat verlangen — wat betekent dat concreet?

Hoe vul je dat in het leven van alledag in?

En wat doet het met je?

Verlangen naar God, ja, maar hoe zit het dan met de mens?

De 2e lezing van dit seizoen is op dinsdag 26 oktober 2021

De heer Oscar Garschagen (1952, Amsterdam), journalist, woonachtig in Grijpskerke en
columnist van de PZC. Hij werkte voor NRC Handelsblad in China, Israél en Palestina,
was hoofdredacteur van Vrij Nederland en het Algemeen Dagblad en voor De Volks-
krant correspondent in Amerika, de Europese Unie en Den Haag. Hij schreef het boek
De Chinese Droom over de wedergeboorte van een supermacht. Voor zijn Amerika-
berichtgeving kreeg hij in 1993 de Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek. Hij
werkt op het ogenblik voor uitgeverij De Boer/De Ruiter aan een boek over de Nieuwe
Sluis in Terneuzen en de toekomst van de binnenvaart en de Zeeuwse industrie.

De titel van de lezing is: Xi Jinping versus Jezus Christus, die andere superstar in
China!

Wat betreft de inhoud: het christendom is in opmars in China en er zijn experts die
voorspellen dat China ooit eens het grootste christelijke land ter wereld zal worden,
het is ook niet voor niets dat het Vaticaan zich enorm inspant om goede relaties met
de Volksrepubliek China te onderhouden. Dominee Wang Yi, eens door Time uitgeroe-
pen tot de 100 meest invloedrijke Chinezen, bevindt zich in de voorhoede van deze
christelijke opmars die op alle mogelijke manieren wordt tegengewerkt. De spreker
heeft hem een aantal keren ontmoet voordat hij eind 2018 voor de zoveelste keer
werd gearresteerd. Inmiddels is hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Over
zijn strijd gaat de lezing ook.




Voor beide lezingen komen we bij elkaar in Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren,
Oranjelaan 17, Middelburg.

We beginnen met een gezamenlijke lunch (die 14 euro kost) om 12 uur en daarna start de
lezing om 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.

Verder heeft de penningmeester uw contributie voor het volgend seizoen weer nodig.
De contributie voor het seizoen 2021 - 2022 bedraagt dit seizoen 30 euro per lid.

Wilt u dit zo spoedig mogelijk overmaken op rekeningnummer

NL90SNSB0705787125 t.n.v. N.M.C. Immink-Vroomen Middelburg

Ook dit seizoen weer de vraag eventuele afwezigheid bij de lezing en/of lunch tijdig af te
melden bij de heer Albert de Visser tel 0118- 611868 devisseraj@zeelandnet.nl en wel vé6r
vrijdag 10.30 uur voorafgaand aan de bijeenkomst op dinsdag.

Als de lunch door de leden niet bijtijds afgemeld is komen de kosten voor uw eigen
rekening.

Niet leden zijn bij elke lezing welkom!

Kosten om een lezing bij te wonen zijn voor hen 10 euro.

Wel graag vooraf aanmelden bij Albert de Visser of José Viveen.

Voor verdere informatie
José Viveen secretaris 0118-593312 jviveen@zeelandnet.nl

Agenda

Lange Jan Project - Miniconcerten in de Koorkerk

T/m 24 oktober 2021 op donderdagmiddag van 15.00 tot 15.30 uur.
Het programma voor oktober 2021:

7 oktober Joél Boone, orgel

14 oktober Edgar van Boven, piano

21 oktober Caroline Scheer, sopraan en Ester Groot, piano




De Sahara ontginnen en vruchtbaar maken. Of de ver-
vuiling van de rivieren oplossen. Grote idealen van toen
ik jong was. Nu zou ik de woestijn vol willen leggen met
zonnepanelen en de klimaatcrisis oplossen. Ik word blij
van al die mogelijkheden, zelfs al is het voor mij onhaal-
baar dit te realiseren. Wat je wel kunt als mens heb ik
ook ervaren: een klein steentje bijdragen, een druppel
in de oceaan, het is ook goed. Eén mens gelukkig ma-
ken is genoeg heb ik ooit ergens gelezen. Het sprak me
aan, geeft troost als je tegen je beperkingen aanloopt.

Ik schrijf dit op de dag dat Jorieke en ik 38 jaar getrouwd zijn. We zijn aan elkaar ver-
knocht en hebben elkaar nodig. Onze verschillen zijn onze sterkte, maar ook de waarden
die we delen. Bijvoorbeeld actief zijn en iets bijdragen.

Meestal hoef je niet te zoeken naar het steentje dat je kunt bijdragen. Het komt op je
weg. Zo kwam Jorieke ooit in de kerkenraad en ik in de VVHM, en wij beiden vorig jaar

in het bouwteam. Zelfs in tijden van grote moeilijkheden heb ik ervaren dat mensen het
goede willen, en positief willen bijdragen. Dat vind ik ook het warme aan de Koorkerk-
gemeenschap. Dat dit niet altijd tot succes leidt is jammer, maar geen reden om negatief
te worden. Ik zie dat ieder zijn tekortkomingen heeft, ik ook, en ik hoop dat we kunnen
accepteren dat we niet alle verschillen kunnen overbruggen.

De coronatijd was soms zwaar, maar heeft me ook veel gebracht. We hebben geleerd dat
gemeenschap en contact ook via een video kan, soms zelfs diepgaander dan bij de koffie
na de dienst. Het is anders, maar biedt ook nieuwe mogelijkheden. We hebben zo ook
ervaren wat andere kerken doen, we konden in de keuken meekijken. De contacten met
onze kinderen en hun partners is intenser geworden. Niet afgeleid door een hectisch
sociaal leven en “fear of missing out’, ontstonden momenten van intens contact met
onze begin-dertigers en de kleinzoon. Het deed ons denken aan onze jeugd, toen tijd er
nog in overvloed was.

Nu vraagt onze kleinzoon regelmatig na het avondeten naar oma en kunnen we via
whatsapp naar hem zwaaien en hem welterusten wensen.

Zo geven we iets door naar de volgende generatie, die kan voortbouwen op de steentjes
die wij hebben gelegd.

Groet van Gerlof

Inleveren kopij voor de volgende Vierpas

ledereen die betrokken is bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, inspire-
rende en verbindende artikelen aanleveren voor de Vierpas.

De Vierpas van de maand november 2021 verschijnt op 31 oktober 2021.

Kopij dient uiterlijk 22 oktober 2021 per e-mail te worden aangeleverd bij redac-
teur Adrie le Clercg. Zijn e-mailadres is: adeleclercq@zeelandnet.nl

Eventueel bij het artikel te plaatsen fotomateriaal graag in een aparte e-mail of
bijlage

Middelburg

Predikant:

Vacant
Vragen/mededelingen aan de
kerkenraad:

Scriba: Luuk
scriba@koorkerk.nl

RGMZ, secr. Esther Meulblok
tel.: 0113-562531

VVPM secr. Nienke Slump

tel.: 0118-644326
boogertslump@planet.nl
Codrdinerend koster:

Henk Kappers 0118-639420
Organisten : Martin van der
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole

Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Verhuur kerkgebouw:
Coordinator : Johan Klumpe-
naar 0118-635989
johanklumpenaar@xs4all.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl
Vormgeving Vierpas:

Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:

Els Koole t: 06-19036870
joels@zeelandnet.nl

Marja Oostdijk

tel.: 06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:

+NL 52 INGB 0000 2185 95 t.n.v.
VVHM Wijkkas Koorkerkge-
meenschap, Middelburg
«VVHM: NL 35 TRIO 0788 9579 29
t.n.v. Vrijzinnige Hervormden
Middelburg

«RGMZ: NL38 INGB 0000
630321 t.n.v. penningmeester
RGMZ Middelburg




